
Bezoek gebedshuizen 17 oktober 2022 
 
Op maandag 17 oktober brachten de leerlingen klas 2 een bezoek aan de 
Groenestraatskerk en de Marokkaanse moskee aan de Pastoor Zegersstraat te 
Nijmegen.  
 
Het bezoek vond plaats in het kader van de werkweek en het portfolio burgerschap. 
Het doel van de bezoeken is dat de leerlingen kennis op doen van en zich in kunnen 
in groepen in de Nederlandse samenleving die “anders” zijn. In dit geval zijn dat 
gelovige groepen: Joden, Christenen en Moslims. 
 
Tijdens het bezoek aan de kerk zijn de leerlingen zelfstandig aan de slag gegaan met 
een opdracht over het interieur en de bouwstijl van de kerk. De leerlingen mochten 
met de gids mee naar boven om boven op de gewelven te kijken en te lopen. Dat 
vonden zij best spannend. Ter afsluiting hebben enkele leerlingen nog een kaarsje 
opgestoken in de Mariakapel van de kerk. 
 
In de moskee kregen de leerlingen een onderhoudende voorlichting over wat de 
Islam inhoudt. De leerlingen stelden actief vragen en hierbij werden moeilijke thema’s 
niet geschuwd. Ook werden de overeenkomsten tussen het Jodendom, Christendom 
en Islam besproken. Tot slot werden de leerlingen getrakteerd op frisdrank en 
chocola. 
 
Op school kregen de leerlingen nog een filmpje te zien over het gebedshuis van het 
Jodendom: de synagoge. Ter afsluiting zijn de leerlingen aan de slag gegaan met 
een posteropdracht over de drie godsdiensten waarbij vooral naar de 
overeenkomsten gekeken wordt en een link wordt gelegd met het in de 
geschiedenisles behandelde thema godsdienstvrijheid. 
 
De bezoeken aan de kerk en moskee, de opdracht in de kerk en de 
posteropdrachten worden beoordeeld met een cijfer dat zowel meetelt voor 
geschiedenis als voor het portfolio burgerschap. 
 
 
Cees Faber 
Coördinator Burgerschap&MAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GROENESTRAATKERK OF HEILIGE  ANTONIUS VAN PADUA-SINT ANNAKERK

 

 

 



Aan de slag met de opdrachten. 

 
Boven op de gewelven. 



Mariakapel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAROKKAANSE MOSKEE ABI BAKR 

 
Vóór het betreden van de gebedsruimte eerste de schoenen uit. 
 

 
De gebedstijden 



 
De gebedsruimte 


